
Uitleg site hoofd: 

Linksboven, de 3 puur- zuiver gouden ringen, als symbool van trouw, en de 

drie-eenheid van GOD. 

1- GOD: De Schepper, van hemel en aarde, van het zichtbare en al het voor 

ons nog onzichtbare! 

 

2- JEZUS: God die in, en door de mens Jezus, naar deze wereld is gekomen, 

die een voorbeeld is geweest voor ons, maar ook onschuldig geofferd, 

gekruisigd, om ons na de zondeval weer te verzoenen met God onze 

Schepper. 

WAT EEN  ONMENSELIJKE LIEFDE EN GENADE!                                                      

JEZUS, REDDER, VERLOSSER, VREDESTICHTER, ZALIGMAKER. 

 

3- HEILIGE GEEST: De trooster, De helper, die onze te zwakke geest wil 

bijstaan, onze geestelijke ruimte wil vervullen, en ons vernieuwen, ons 

vervullen met GODS liefde, genade, kracht, en wijsheid, een ieder naar 

vermogen. 

 

Rechts boven in, een tunnel, donker maar ook verlicht, en aan het eind het 

volle licht. 

Tunnel staat symbool voor het leven op aarde. Als er geen licht in de tunnel 

is, kunnen we de weg niet vinden, angstig en onzeker worden, zelfs de 

verkeerde kant op lopen.                                                                                         

Maar als we het christelijk geloof hebben, is dat als de verlichting in de 

tunnel, het wijst ons de weg, zelfs in een nu nog  voor heel veel mensen 

wrede wereld !                                                                                                            

Toch op weg naar het volle licht, naar de  nieuwe aarde en de hemelse 

heerlijkheid, de volle vrede van JEZUS ervaren, en ons zo, enkel en alleen 

door het genade offer van JEZUS ons  geborgen mogen weten in GODS 

HAND, DOOR  GODS  GRATIS AANGEBODEN HULP, DE HEILIGE GEEST! 


