
	
  

Kunstenaar	
  Kees	
  Huigen	
  is	
  momenteel	
  bezig	
  met,	
  kunststukken	
  met	
  een	
  verhaal	
  te	
  maken,	
  van	
  
zeer	
  oude	
  dode	
  olijfbomen.	
  

Ik	
  mocht	
  foto’s	
  maken	
  in	
  zijn	
  atelier,	
  waaronder	
  ook	
  	
  bovenstaande	
  boomstronk,	
  waar	
  hij	
  een	
  
poort	
  in	
  heeft	
  gemaakt,	
  ik	
  ben	
  zo	
  vrij	
  geweest	
  om	
  dit	
  met	
  fotobewerking,	
  iets	
  te	
  veranderen.	
  

Wat	
  is	
  het	
  verhaal	
  bij	
  deze	
  foto:	
  	
  het	
  kan	
  de	
  mens	
  	
  verbeelden,	
  ons	
  leven	
  kan	
  ook	
  heel	
  grillig	
  zijn.	
  
We	
  	
  zijn	
  ook	
  allemaal	
  ten	
  dode	
  opgeschreven,	
  toch	
  kunnen	
  	
  we	
  heel	
  druk	
  zijn	
  om	
  ons	
  zelf	
  te	
  
verfraaien,	
  bijwerken,	
  verbouwen,	
  er	
  van	
  	
  alles	
  aan	
  doen	
  zodat	
  de	
  buitenkant	
  	
  er	
  mooi	
  uitziet,	
  we	
  
kunnen	
  ons	
  zelf	
  	
  schuren	
  en	
  schrobben,	
  bijvijlen	
  en	
  in	
  	
  oliën,	
  zoals	
  de	
  kunstenaar	
  ook	
  heeft	
  gedaan.	
  	
  
We	
  doen	
  dit	
  vooral	
  als	
  we	
  in	
  het	
  licht	
  staan,	
  en	
  elke	
  dag	
  schijnt	
  weer	
  het	
  licht	
  op	
  ons.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Het	
  licht	
  van	
  God	
  schijnt	
  op	
  ALLE	
  mensen,	
  zoals	
  ook	
  het	
  licht	
  boven	
  	
  in	
  de	
  boom.	
  	
  	
  

Toch	
  kan	
  het	
  in	
  ons	
  binnenste,(kijk	
  door	
  de	
  poort	
  naar	
  binnen	
  )	
  	
  erg	
  donker	
  zijn.	
  wat	
  kan	
  er	
  een	
  
verdriet,	
  haat,	
  angst,	
  onzekerheid,	
  ziekte,	
  pijn,	
  en	
  ellende	
  zijn,	
  wat	
  kunnen	
  we	
  veel	
  verkeerde	
  
keuzes	
  maken,	
  zodat	
  het	
  donker,	
  en	
  duister	
  word	
  in	
  ons	
  binnenste.	
  

Geestelijk	
  kunnen	
  we	
  	
  verkracht	
  (ongevraagd	
  binnendringen	
  in	
  onze	
  geestelijke	
  ruimte),	
  verleid,	
  en	
  
verziekt	
  worden,	
  door	
  geestelijke	
  demonische	
  verziekers,	
  helpers	
  van	
  	
  satan,	
  nu	
  nog,	
  GODS	
  en	
  
onze	
  tegenstanders!	
  

Door	
  deze	
  negatieve	
  situaties,	
  kan	
  het	
  ook	
  zijn	
  dat	
  we	
  buiten	
  ook	
  het	
  licht,	
  en	
  de	
  positieve	
  
situaties	
  niet	
  kunnen	
  zien	
  en	
  ervaren,	
  overspannen,	
  geen	
  uitweg	
  zien,	
  geestelijk	
  ziek	
  zwak	
  en	
  
misselijk	
  	
  worden,	
  opgebrand	
  zijn,	
  	
  vaak	
  ook	
  	
  nog	
  	
  gepaard	
  gaande	
  met	
  negatieve	
  lichamelijke	
  
kwalen	
  ,	
  mede	
  door	
  	
  de	
  	
  verkeerde	
  keuzes	
  o.a.	
  de	
  vele	
  verslavingen	
  	
  die	
  ons	
  van	
  alle	
  kanten	
  
worden	
  aangeboden.	
  

Het	
  zijn	
  die	
  machten	
  die	
  niets	
  liever	
  willen,	
  als	
  ons	
  van	
  God	
  los	
  wrikken,	
  ons	
  aanzetten	
  om	
  Gods	
  
schepping	
  te	
  verzieken	
  en	
  mensen	
  en	
  dier	
  tegen	
  elkaar	
  op	
  te	
  zetten,	
  met	
  alle	
  negatieve	
  gevolgen	
  
die	
  daarbij	
  horen,	
  haat,	
  agressie,	
  onderdrukking,	
  uitbuiten,	
  misbruiken,	
  ruzie,	
  scheiding,	
  oorlog,	
  
honger,	
  moord,	
  vluchten,	
  armoede,	
  angst,	
  onzekerheid,	
  ziekte,	
  pijn,	
  ellende!	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
We	
  laten	
  het	
  licht	
  niet	
  toe,	
  en	
  als	
  we	
  door	
  de	
  poort	
  kijken,	
  in	
  ons	
  binnenste,	
  kunnen	
  er	
  zoveel	
  
donkere	
  plekken	
  zijn,	
  dat	
  alles	
  zwart	
  word	
  voor	
  ons!	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



	
  

Maar	
  	
  het	
  kan	
  ook	
  anders!	
  

Zie	
  de	
  woorden	
  uit	
  de	
  Bijbel	
  vertaling,	
  Het	
  Boek,	
  

Johannes	
  7	
  vers	
  37b	
  eb	
  38:	
  	
  Als	
  u	
  dorst	
  hebt,	
  kom	
  dan	
  bij	
  Mij	
  om	
  te	
  drinken.	
  Er	
  staat	
  geschreven	
  
dat	
  stromen	
  van	
  levend	
  water	
  	
  uit	
  uw	
  binnenste	
  zullen	
  komen	
  als	
  u	
  in	
  Mij	
  gelooft.	
  	
  Hij-­‐Jezus	
  sprak	
  

hier	
  over	
  de	
  (heilige)	
  Geest	
  die	
  gegeven	
  zou	
  worden	
  aan	
  mensen	
  die	
  in	
  Hem	
  geloofden.	
  

Als	
  we	
  het	
  licht	
  van	
  God,	
  de	
  heilige	
  Geest	
  die	
  op	
  ons	
  schijnt,	
  toelaten	
  in	
  ons	
  binnenste,	
  zal	
  er	
  veel	
  
ten	
  goede	
  veranderen.	
  

Wat	
  we	
  dachten,	
  dat	
  alles	
  hopeloos	
  was,	
  word	
  veranderd	
  	
  in:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
De	
  liefde	
  die	
  God	
  ons	
  wil	
  geven,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Beter	
  inzicht,	
  door	
  de	
  wijsheid	
  die	
  God	
  ons	
  wil	
  geven.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
In	
  nieuwe	
  wegen	
  en	
  kansen,	
  door	
  de	
  leiding	
  van	
  God,	
  door	
  Zijn	
  Heilige	
  Geest-­‐	
  Het	
  Licht	
  	
  op	
  ons	
  
pad.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Door	
  troost,	
  en	
  kracht	
  als	
  we	
  nog	
  te	
  maken	
  krijgen	
  verzieking,	
  of	
  tegenslagen.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Door	
  	
  de	
  genade	
  van	
  God,	
  en	
  het	
  offer	
  van	
  Jezus,	
  vergeving	
  voor	
  de	
  dingen	
  die	
  we	
  fout	
  deden,	
  en	
  
toch	
  nog	
  fout	
  zullen	
  doen,	
  als	
  we	
  er	
  oprecht	
  berouw	
  van	
  hebben.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Zonden,	
  	
  zijn	
  de	
  fouten,	
  gebreken	
  en	
  tekortkomingen	
  die,	
  	
  tot	
  stand	
  komen,	
  als	
  we	
  denken	
  het	
  
zonder	
  de	
  leiding	
  van	
  de	
  Heilige	
  Geest	
  	
  te	
  kunnen.	
  	
  Als	
  we	
  de	
  Heilige	
  Geest,	
  buitensluiten,	
  zal	
  deze	
  
ruimte	
  vaak	
  zelfs	
  onwetend	
  ingenomen	
  worden,	
  door	
  geestelijke	
  mooipraters,	
  stemmen	
  die	
  alles	
  
goed	
  praten	
  wat	
  fout	
  is,	
  en	
  alles	
  wat	
  goed	
  	
  is,	
  fout.	
  Hieraan	
  kunnen	
  we	
  herkennen	
  wie	
  ons	
  leid	
  of	
  
verleid	
  .	
  

De	
  levensboom,	
  die	
  ten	
  dode	
  was	
  opgeschreven,	
  	
  	
  wordt	
  nu	
  ook	
  van	
  binnen	
  verlicht	
  ,	
  het	
  duistere,	
  
donkere	
  wordt	
  verdreven.	
  	
  	
  Het	
  	
  levende	
  water	
  komt	
  uit	
  de	
  boom,	
  uit	
  ons,	
  als	
  we	
  de	
  Heilige	
  Geest	
  
–Gods	
  hulp,	
  in	
  ons	
  	
  toelaten.	
  	
  	
  	
  



Dat	
  betekent	
  ook	
  dat	
  we	
  zullen	
  groeien	
  in	
  de	
  liefde	
  die	
  God	
  ons	
  schenkt,	
  de	
  liefde	
  voor	
  mens	
  ,	
  onze	
  
geliefden	
  dichtbij,	
  maar	
  ook	
  veraf,	
  liefde	
  voor	
  en	
  schepping	
  ,	
  en	
  onszelf.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Gods	
  Heilige	
  Geest	
  maakt	
  duidelijk,	
  en	
  het	
  grootste	
  verlangen	
  zal	
  zijn	
  God	
  beter	
  te	
  leren	
  kennen,	
  
door	
  de	
  Bijbel	
  Gods	
  woord,	
  geschreven	
  door	
  mensen	
  vervuld	
  van	
  Gods	
  heilige	
  Geest.	
  	
  Ook	
  
kerkgang	
  en	
  de	
  verdere	
  vele	
  mogelijkheden	
  om	
  dichter	
  bij	
  God-­‐	
  Jezus	
  te	
  komen.	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ook	
  de	
  verhalen	
  uit	
  het	
  Nieuwe	
  Testament,	
  over	
  Jezus	
  ,Gods	
  enig	
  geboren	
  Zoon.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
God	
  is	
  in	
  de	
  mens	
  Jezus,	
  ons	
  een	
  voorbeeld	
  geweest	
  	
  van	
  liefde,	
  hulp,	
  kracht,	
  troost,	
  aandacht,	
  van	
  
geven,	
  delen,	
  terechtwijzen,	
  van	
  vergeven	
  en	
  nieuwe	
  kansen,	
  van	
  genezend,	
  geestelijk-­‐	
  lichamelijk,	
  
zelfs	
  de	
  geest	
  weer	
  terugbrengend	
  in	
  een	
  gestorven	
  lichaam.	
  	
  	
  

Ook	
  	
  van	
  ons	
  wijzen	
  op	
  de	
  toekomst	
  waar	
  we	
  naar	
  uit	
  mogen	
  zien,	
  dat	
  door	
  het	
  genade	
  offer	
  van	
  
Jezus,	
  ons	
  een	
  plaats	
  	
  klaargemaakt	
  wordt	
  in	
  de	
  Hemelse	
  Heerlijkheid,	
  of	
  de	
  nieuwe	
  aarde,	
  waar	
  
geen	
  plaats	
  meer	
  is	
  voor	
  geestelijke	
  en	
  lichamelijke	
  	
  verziekers,	
  verleiders,	
  verkrachters	
  ,	
  satan	
  met	
  
zijn	
  helpers!	
  Die	
  zich	
  nu	
  nog	
  in	
  hevige	
  mate	
  uitleven,	
  omdat	
  zij	
  de	
  kennis	
  en	
  uitvindingen,	
  die	
  
bedoeld	
  zijn	
  om	
  positief	
  te	
  gebruiken,	
  ook	
  in	
  steeds	
  sterker	
  mate	
  negatief	
  	
  zullen	
  gebruiken	
  !	
  	
  zie	
  de	
  
toestand	
  in	
  de	
  wereld.	
  Nu	
  begrijp	
  ik	
  ook	
  waarom	
  God	
  zolang	
  heeft	
  gewacht	
  om	
  de	
  mensheid	
  de	
  
kennis	
  te	
  geven	
  van	
  de	
  laatste	
  100	
  jaar.	
  Het	
  kan	
  Heel	
  positief	
  gebruikt	
  worden,	
  maar	
  als	
  de	
  geest	
  	
  
van	
  mensen	
  vaak	
  ongemerkt,	
  zelfs	
  onwetend	
  verziekt	
  wordt	
  	
  kan	
  dit	
  ook	
  heel	
  dramatische	
  
gevolgen	
  hebben.	
  Er	
  kunnen	
  zelfs	
  mensen	
  zijn	
  die	
  denken	
  in	
  God	
  te	
  geloven,	
  en	
  denken	
  God	
  te	
  
moeten	
  helpen,	
  door	
  dood	
  en	
  verderf	
  te	
  zaaien	
  ,	
  en	
  zelf	
  niet	
  door	
  hebben	
  dat	
  ze	
  geestelijk	
  
verkracht	
  worden,	
  en	
  aangezet	
  worden	
  tot	
  deze	
  keuzes!	
  	
  	
  

IK	
  geloof	
  in	
  de	
  liefde	
  van	
  God,	
  in	
  Zijn	
  genade	
  en	
  hulp	
  door	
  de	
  Heilige	
  Geest	
  

We	
  	
  hebben	
  dus	
  twee	
  keuzes,	
  of	
  de	
  ten	
  dode	
  opgeschreven	
  boom,	
  die	
  we	
  van	
  buiten	
  op	
  allerlei	
  
manieren	
  kunnen	
  bewerken,	
  verfraaien,	
  die	
  heel	
  druk	
  is	
  met	
  het	
  hier	
  en	
  nu,	
  maar	
  van	
  binnen	
  	
  vaak	
  
donker	
  is	
  en	
  geen	
  toekomst	
  ziet!	
  

OF	
  

De	
  ten	
  dode	
  opgeschreven	
  boom,	
  die	
  tot	
  leven	
  komt,	
  die	
  stromen	
  van	
  levend	
  water	
  laat	
  vloeien,	
  
die	
  de	
  boodschap	
  van	
  liefde	
  en	
  genade	
  doorgeeft,	
  die	
  van	
  binnen	
  verlicht	
  wordt,	
  en	
  licht	
  uitstraalt	
  
in	
  deze	
  duistere	
  wereld,	
  	
  die	
  de	
  kracht,	
  de	
  troost	
  en	
  de	
  wijsheid	
  van	
  God	
  –	
  Jezus	
  	
  aanneemt,	
  die	
  de	
  
toekomst	
  van	
  God	
  de	
  Schepper	
  verwacht!	
  

Ik	
  wil	
  graag	
  kiezen	
  voor	
  de	
  tweede	
  optie,	
  wie	
  wil	
  dit	
  nu	
  niet?	
  

	
  


